
Deze handleiding is ontwikkeld door MissieNederland, in samenwerking met de Raad van Kerken en 24-7 Prayer NL 

 

Van 16 t/m 23 januari 2022 vieren we de Week van gebed voor eenheid van 

christenen. Samen met christenen over de hele wereld bidden we voor 

eenheid, wijk en wereld. De dagelijkse gebedsbijeenkomsten zijn een 

belangrijk terugkerend onderdeel van de jaarlijkse gebedsweek.  

Dit jaar staan we stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar 

Jezus. Daarin ligt een oproep voor ons als christenen. De centrale Bijbeltekst komt uit Matteüs 2 vers 2: 

‘Wij hebben (namelijk) zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ Volgens Matteüs 2 

vers 1 tot 12 is de verschijning van de ster een langverwacht teken van hoop. Deze brengt de magiërs 

uit het Oosten, ook wel bekend als wijzen of koningen, naar de plaats waar de Redder wordt 

geopenbaard. De ster is een geschenk, een teken van Gods liefdevolle aanwezigheid voor alle mensen. 

De stralen leiden de wijzen, en met hen alle mensen, naar het grotere licht: Jezus. Als het licht van de 

wereld is Hij in onze duisternis gekomen. Dit deed Hij om voor ons de weg naar de Vader te verlichten, 

zodat wij zijn liefde zouden kennen en door Hem eeuwig zouden leven. Het is de roeping van de kerk 

om als de ster te zijn en mensen te wijzen op Christus, die het licht van de wereld is. In woord en daad 

zijn christenen geroepen om de weg naar Christus te verlichten, zodat Hij opnieuw voor de volken 

zichtbaar zal worden. 

 

Er is een grote kans dat we ook begin 2022 nog te maken hebben met maatregelen ter bestrijding van 

het het coronavirus. Dit betekent naar alle waarschijnlijkheid dat je te maken hebt met een beperking 

op het aantal bezoekers dat je kunt toelaten en dat je meer afstand moet houden dan gebruikelijk. Een 

mondkapje voor tijdens het verplaatsen is ook aan te bevelen. We adviseren om de maatregelen van de 

Rijksoverheid te volgen en daarbij te kijken naar de richtlijnen die er door het Interkerkelijk Contact in 

Overheidszaken (CIO) zijn gegeven. Bij het aanreiken van de creatieve gebedsvormen in dit document 

hebben we hier zoveel mogelijk rekening mee proberen te houden.  

Het is ook mogelijk om online te bidden. Maak dan gebruik van de instructie voor ‘Online bidden’ die 

24-7 Prayer NL heeft gemaakt. Je vindt deze op: www.24-7prayer.nl/product/onlinebidden  

Meer tips voor het omgaan met de coronamaatregelen, vind je op 

www.weekvangebed.nl/omgaanmetcorona  

 

 

http://www.24-7prayer.nl/product/onlinebidden/
http://www.weekvangebed.nl/omgaanmetcorona


Tijdens de Week van gebed voor eenheid kun je elke dag een 

gebedsbijeenkomst organiseren. De basis voor iedere bijeenkomst wordt 

gevormd door het gebedsboekje, die je kunt bestellen in de webshop: 

www.weekvangebed.nl/bestellen. Check bij de coördinator van jouw lokale 

Week van gebed voor eenheid of je deze materialen tot je beschikking hebt.  

Samen bidden draagt zelf ook al bij aan eenheid. Je erkent samen dat je afhankelijk bent van dezelfde 

God. Dat doet iets met je. Waar je wellicht eerst een oordeel had over de manier van geloven van de 

ander en jezelf boven de ander plaatste, kom je door samen te bidden naast elkaar te staan. Natuurlijk 

herken je in de manier waarop je bidt, ook dat je verschillend bent. Ondanks dat schept het samen 

bidden een band. Je bent door te bidden in Jezus’ naam verbonden met dezelfde God. In onze wereld 

vol wij-zij-denken leidt echter niet elk gebed tot meer eenheid. In een artikel op onze website delen we 

daarom drie tips: www.weekvangebed.nl/verbindendbidden. Je kunt overwegen om deze tips ook te 

delen met de bidders in je groep.  

 

Bij iedere gebedsbijeenkomst hebben we een PowerPoint-presentatie gemaakt die als basis kan dienen 

voor je bijeenkomst. Deze presentatie kun je naar wens aanpassen. De presentatie is te vinden op 

www.weekvangebed.nl/gebedsbijeenkomsten  

 

 

Iedere gebedsbijeenkomst wordt ondersteund met een aantal Bijbelteksten. In de PowerPoint-

presentatie staan deze weergegeven in de vertaling NBV21 (© 2021 Nederlands-Vlaams 

Bijbelgenootschap). Bij deze teksten is een reflectie geschreven door christenen uit het Midden-Oosten. 

Deze vind je terug in het gebedsboekje. 

Voor elke bijeenkomst reiken we een creatieve gebedsvorm aan, die enigszins aansluit bij het thema 

van de dag. De PowerPoint-presentatie bevat wanneer nodig een beperkte instructie voor de groep. De 

uitgebreide instructie vind je in dit document.  

 

In de PowerPoint-presentatie en in dit document vind je de gebedspunten die ook in het gebedsboekje 

staan. Deze kun je zelf eventueel aanvullen met lokale en actuele gebedspunten. Vraag bijvoorbeeld 

een maatschappelijk werker of wijkagent naar gebedspunten.  

 

 

 

 

http://www.weekvangebed.nl/bestellen
http://www.weekvangebed.nl/verbindendbidden
http://www.weekvangebed.nl/gebedsbijeenkomsten


‘Wij hebben zijn ster zien opgaan’ (Matteüs 2 vers 2) 

Lees Zacharia 4 vers 1-7 en eventueel ook Psalm 139 vers 1-10, 2 Timoteüs 1 vers 7-10 en/of Johannes 

16 vers 7-14. 

In de PowerPoint-presentatie staan de Bijbelteksten weergegeven in de versie van de NBV21, de onlangs 

verschenen Bijbelvertaling van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.  

 

De reflectie staat ook weergegeven in het gebedsboekje. Deel het boekje uit, zodat bezoekers kunnen 

meelezen. 

In deze breekbare en onzekere wereld zoeken wij naar een licht, naar een sprankje hoop. Te midden 

van het kwaad verlangen we naar goedheid. Wij zoeken het goede in onszelf, maar vaak worden we 

zo overweldigd door onze zwakheid dat de moed ons in de schoenen zinkt. Ons vertrouwen is 

gevestigd op de God die wij aanbidden. In zijn wijsheid stelde God ons in staat om te hopen op zijn 

ingrijpen. We konden echter niet voorzien dat Hij dat zou doen door mens te worden. Dat Hij zélf het 

licht in ons midden zou zijn, overtrof al onze verwachtingen.  

Midden in de duisternis van de mensheid verscheen de ster uit het oosten. Deze ster scheen niet 

alleen op een specifiek historisch moment, maar staat vandaag de dag nog steeds symbool voor het 

licht dat doordringt in de duisternis van onze verdeeldheid. Dit licht heeft de loop van de geschiedenis 

definitief veranderd. Door de eeuwen heen leerde de wereld hoop kennen. Deze hoop is geïnspireerd 

door de heilige Geest en wordt zichtbaar in het leven van de volgelingen van Christus. Zij getuigen van 

Gods werk en van de blijvende aanwezigheid van zijn Geest. Gods Geest van kracht en liefde leidt ons 

richting het volmaakte licht dat de duisternis van verdeeldheid overwint. Het verlangen om die 

duisternis te overwinnen, dwingt ons om te bidden en werken aan christelijke eenheid. 

Lees dit gebed bijvoorbeeld gezamenlijk hardop voor. Uiteraard kan ook één iemand het gebed uitspreken. 

Heer God, verlicht onze weg  

door het licht van Christus  

dat voor ons uit gaat en ons leidt.  

Verlicht ons en woon in ons.  

Help ons de kribbe in ons hart te ontdekken,  

waar een groot licht slaapt.  

Schepper van het licht,  

wij danken U voor het geschenk van de ster die nooit dooft:  

Jezus Christus, onze Heer en Verlosser.  

Laat deze een baken zijn voor onze levensreis.  

Genees onze verdeeldheid  



 

 

en breng ons dichterbij het licht,  

zodat wij onze eenheid in U mogen vinden.  

Amen. 

De creatieve gebedsvorm van vandaag richt zich op het voor elkaar bidden aan de hand van teksten uit 

de Bijbel. Met dank aan 24-7 Prayer Nederland, www.24-7prayer.nl  

 

- Een aantal A4 met de Bijbelteksten (zie de bijlage) 

- Eventueel: een scherm waarop je de instructies projecteert 

 

Maak groepjes van 4. Iedere groep krijgt een aantal lijsten met Bijbelteksten als hulpmiddel. 

Om de beurt wordt er één persoon in het centrum van een groepje geplaatst. De mensen die 

eromheen staan gaan de Bijbelse waarheid over deze persoon uitbidden. Totdat er voor 

iedereen (die dat wil) gebeden is.  

Vraag iemand uit de groep om voor de onderwerpen (ook weergegeven in het gebedsboekje) te bidden 

of doe dit in de vorm van een kringgebed.  

 

… De aanwezigen. Dat zij in Christus mogen blijven en de vrucht van verbondenheid mogen 

ervaren. 

… Mensen in jullie eigen omgeving. Dat zij de vruchten mogen plukken van jullie verbondenheid 

met Christus.  

 

Via www.weekvangebed.nl/spotify2022 vind je geschikte liederen bij deze gebedsweek, om samen te 

zingen of luisteren.  

 

http://www.24-7prayer.nl/
http://www.weekvangebed.nl/spotify2022


 

 

1. Ik ben het zout der aarde (Matteüs 5 vers 13). 

2. Ik ben het licht der wereld (Matteüs 5 vers 14). 

3. Ik ben een kind van God (Johannes 1 vers 12). 

4. Ik ben een rank van de ware wijnstok, een kanaal voor de liefde van Christus (Johannes 15). 

5. Ik ben een vriend van Christus (Johannes 15). 

6. Ik ben door Christus uitgekozen en aangewezen om voor Hem vrucht te dragen  

(Johannes 15 vers16). 

7. Ik ben een dienaar van de gerechtigheid (Romeinen 6 vers 18). 

8. Ik ben een dienaar van God (Romeinen 6 vers 22). 

9. Ik ben een zoon van God; God is geestelijk mijn Vader  

(Romeinen 8 vers 14,15; Gaten. 3 vers 26; 4 vers 6). 

10. Ik ben een mede-erfgenaam van Christus, en heb deel aan zijn erfenis (Romeinen 8 vers 17). 

11. Ik ben Gods tempel. Zijn Geest en zijn Ieven wonen in mij (1 Korintiërs 3 vers 6; 6 vers 19). 

12. Ik heb mij aan de Heer gehecht en ben een geest met Hem (1 Korintiërs 16 vers 17). 

13. Ik ben een lid van het Lichaam van Christus (1 Korintiërs 12 vers 27). 

14. Ik ben een nieuwe schepping (2 Korintiërs 5 vers 17). 

15. Ik ben verzoend met God en Hij heeft mij de bediening der verzoening gegeven  

(2 Korintiërs 5 vers 18,19). 

16. Ik ben een zoon van God en ik ben in Christus een met andere christenen  

(Galaten 3 vers 26, 28). 

17. Ik ben een erfgenaam van God, omdat ik een zoon van God ben (Galaten 4 vers 6,7). 

18. Ik ben een heilige  

(Efeziërs1 vers 1; 1 Korintiërs 1 vers 2; Filippenzen 1 vers 1; Kolossenzen 1 vers 2). 

19. Ik ben een maaksel van God, in Christus Jezus geschapen om zijn werk te doen (Efeziërs). 

20. Ik ben een medeburger en huisgenoot van God (Efeziërs 2 vers 19). 

21. Ik ben rechtvaardig en heilig (Efeziërs 4 vers 24). 

22. Ik ben een burger van een rijk in de hemel; en ik heb nu een plaats in de hemelse gewesten (Filippenzen 

3 vers 20; Efeziërs 2 vers 6). 

23. Ik ben verborgen met Christus in God (Kolossenzen 3 vers 3). 

24. Ik ben een uiting van het Ieven van Christus, omdat Hij mijn Ieven is (Kolossenzen3 vers 4). 

25. Ik ben door God uitverkoren, heilig en bemind (Kolossenzen). 

26. Ik ben een kind van het Iicht en niet van de duisternis (1 Tessalonicenzen 15 vers 5). 

27. Ik ben een deelgenoot van de hemelse roeping (Hebreeën). 

28. Ik heb deel aan Christus; ik heb deel aan zijn leven (Hebreeën). 

29. Ik ben een levende steen en laat me gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis  

(1 Petrus 2 vers 5). 

30. Ik hoor bij een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie  

(1 Petrus 2 vers 9,10). 

31. Ik ben een bijwoner en vreemdeling in deze wereld waar ik tijdelijk woon (1 Petrus 2 vers 11). 

32. Ik ben een vijand van de duivel (1 Petrus 5 vers 8). 

33. Ik ben een kind van God, en ik zal gelijk zijn aan Christus, als Hij terugkomt op de aarde  

(1 Johannes). 

34. Ik ben uit God geboren. Het kwaad, de duivel, heeft geen vat op mij (1 Johannes 5 vers 18). 

35. Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, ben ik rechtvaardig voor God en zijn mijn zonden 

volkomen vergeven (Romeinen 5 vers 1). 

36. Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, ben ik met Christus gestorven en heerst de zonde niet 

meer over mijn leven (Romeinen 6 vers 1-6). 



 

 

37. Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, word ik niet meer veroordeeld  

(Romeinen 8 vers 1). 

38. Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, heeft God mij in Christus geplaatst  

(1 Korintiërs 1 vers 30). 

39. Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, heb ik de Geest van God ontvangen, opdat ik weet wat 

God mij in genade schenkt (1 Korintiërs 2 vers 12). 

40. Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, heb ik de zin van Christus gekregen  

(1 Korintiërs 2 vers 16). 

41. Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, ben ik gekocht en betaald, ben ik niet van mijzelf, ben ik 

van God (1 Korintiërs 6 vers 19, 20). 

42. Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, ben ik door God in Christus gezalfd en verzegeld en heb ik 

de Heilige Geest ontvangen, die een onderpand is van mijn erfenis  

(2 Korintiërs 1 vers 21; Efeziërs 1 vers 13, 14). 

43. Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, leef ik niet meer voor mezelf, maar voor God, omdat ik 

gestorven ben (2 Korintiërs 5 vers 14-15). 

44. Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, ben ik rechtvaardig gemaakt (2 Korintiërs 5 vers 21). 

45. Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, ben ik met Christus gekruisigd, en toch leef ik- niet mijn ik, 

maar Christus leeft in mij. Mijn leven is van Christus (Galaten 2 vers 20). 

46. Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, ben ik gezegend met allerlei geestelijke zegeningen 

(Efeziërs 1 vers 3). 

47. Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, ben ik uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat 

ik heilig en onberispelijk zou zijn voor Gods aangezicht (Efeziërs 1 vers 4). 

48. Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, ben ik door God bestemd als zijn zoon aangenomen te 

worden (Efeziërs 1 vers 5). 

49. Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, zijn mijn zonden vergeven en mag ik Gods overvloedige 

genade ontvangen (Efeziërs 1 vers 6-8). 

50. Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, ben ik mede levend gemaakt met Christus  

(Efeziërs 2 vers 5). 

51. Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, ben ik met Christus opgewekt en heb ik met Hem een 

plaats gekregen in de hemelse gewesten (Efeziërs 2 vers 6). 

52. Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, heb ik door de Geest toegang tot de Vader  

(Efeziërs 2 vers 18). 

53. Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, mag ik in vrijmoedigheid, vrijheid en vertrouwen tot God 

naderen (Efeziërs). 

54. Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, ben ik verlost van de macht van Satan, en overgebracht in 

het Koninkrijk van Christus (Kolossenzen 1 vers 13). 

55. Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, zijn al mijn zonden vergeven. Ik sta niet meer in de schuld 

bij God (Kolossenzen 1 vers 14-). 

56. Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, woont Christus zelf in mij (Kolossenzen 1 vers 27). 

57. Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, ben ik geworteld in Christus en word ik opgebouwd in 

Hem (Kolossenzen 2 vers 7). 

58. Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, heb ik de volheid verkregen in Christus (Kolossenzen). 

59. Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, ben ik begraven, opgewekt en levend gemaakt met 

Christus (Kolossenzen 2 vers 12,13). 

60. Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, ben ik met Christus gestorven en opgewekt. Mijn leven is 

verborgen met Christus in God. Christus is nu mijn leven (Kolossenzen). 

61. Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, heb ik een geest gekregen van kracht, liefde en 

bezonnenheid (2 Timoteus 1 vers 7). 

62. Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, ben ik gered en geroepen met een heilige roeping  

(2 Timoteus 1 vers 9). 

63. Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, schaamt Jezus Zich niet mij een broeder te noemen, omdat 

ik geheiligd ben en een met Hem die mij geheiligd heeft (Hebreeën 2 vers 11), 

64. Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, mag ik vrijmoedig voor Gods aangezicht naderen, om 

barmhartigheid en genade te vinden in tijden van nood (Hebreeën 4- vers 16). 


