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Aan de hand van Johannes 11 hebben broeders en zusters van de 

kloostergemeenschap van Bose in Noord-Italië het materiaal samengesteld. 

Dit jaar is het 1700 jaar geleden dat het eerste christelijke oecumenische 

concilie in 325 na Chr. in Nicea werd gehouden. Een Nederlandse werkgroep 

heeft dit gezamenlijk vertaald en (waar nodig) gecontextualiseerd. 

Deze preekschets is geschreven aan de hand van het thema: Ja, ik geloof! We 

bieden dit namens de Nederlandse projectgroep gratis aan, maar een gift is 

welkom om de kosten te dekken. 
 

#*#*#*#*#*#*#*#*#* 

  



Ja, ik geloof! 

 

Inleiding 

Is Jezus nog relevant vandaag? Hoe zit dat? Is Hij voor ons als christen als kerk nog voldoende 

relevant in ons eigen dagelijks leven?  

EO heeft een onderzoek gedaan onder NL-ers. En het blijkt dat nog maar 1 op de 5 vind Jezus 

inspirerend. Hij heeft heel veel concurrentie. Er is veel afleiding. 

 

Hebben wij als kerk niet een rol gehad in Jezus minder relevant maken? Vraagt… 

Journalist David Boogaard, ook wel bekend van de ongeloofelijke podcast van de EO zegt: 

“We hebben Jezus te zoetsappig gemaakt. En het verhaal van Jezus platgeslagen naar: Wees een 

beetje lief voor elkaar. Jezus was geen theedrinkende hippie die bloemen plukte. Hij had een 

schurende en revolutionaire boodschap” 

David denkt dat Jezus wat populairder zou zijn als we dat niet verhaal meer zouden vertellen. 

Geloof je dat? 

 

Geloof je dat? Is ook de vraag die Jezus stelde aan Martha. Het is een vraag die haar uitdaagde 

om haar geloof een stap dieper te zetten. Deze vraag stelt Jezus ook aan ons vandaag. Het daagt 

ons uit om na te denken over ons geloof en vertrouwen in Jezus. Hoe inspireert Jezus en zijn 

verhaal ook vandaag de dag nog? Op welke manier is Hij vandaag van betekenis voor jou?  

Ik neem je in 3 punten mee aan de hand van deze tekst om over na te denken.  

 

1) Als het moeilijk wordt (vs 17-22) 

achtergrond: Jezus ontmoet Martha terwijl ze teleurgesteld is. “Was U er nu maar geweest” 

Iets over context. Jezus had gehoord dat Lazerus ziek was, maar besloot nog niet naar hem toe te 

reizen. Lazerus was een vriend van Jezus en de broer van Martha en Maria. De Maria die de 

voeten van Jezus met olie zalfde. Het bericht komt terwijl Jezus buiten Judea was. Jezus zegt 

alleen: dat God deze gebeurtenis zal gebruiken om Gods glorie zichtbaar te maken. Zodat de 

discipelen zullen geloven dat Jezus naar de wereld is gekomen om de mensen te redden. 

Als ze dan aankomen in Betanië is Lazarus al 4 dagen dood. Martha komt Jezus tegemoed en 

zegt: “Als U er was geweest dan, was Hij niet gestorven” Ze is teleurgesteld, maar spreekt wel 

haar vertrouwen uit.  

Toepassing: Wat knap! Het kan best moeilijk zijn om geloof en hoop en vertrouwen vast te 

houden wanneer je geconfronteerd wordt met pijn, verlies en teleurstelling. Persoonlijk, maar 

misschien ook wel breder. Waarom al dat lijden in de wereld? De oorlog? Het zijn belangrijke 

zingevingsvragen waar lastig antwoord op te geven is.  

En vind het zo mooi aan Jezus. Hij zegt niet: waarom ben je zo teleurgesteld. Hij oordeelt niet. Net 

als Martha die haar teleurstelling uit naar Jezus. Mogen we onze eigen teleurstellingen, vragen bij 

Hem brengen.  

 

Voorbeeld: soms kan het leven zo zwaar zijn, maar toch blijven geloven. Corrie ten Boom- 

verzetstrijder WOII, christen overleefd het gevangenkamp en toch hield ze vast.  

uitspraak: God heeft geen problemen, alleen plannen . Gods standpunt is soms anders dan het onze - 

zo verschillend dat we er niet eens naar zouden kunnen raden, tenzij Hij ons een boek had gegeven dat 



ons zulke dingen vertelt... In de Bijbel leer ik dat God ons niet waardeert vanwege onze kracht of onze 

hersenen. maar eenvoudigweg omdat Hij ons heeft gemaakt. 

 

Geloof je dat Jezus in je moeilijke momenten en lastige vragen bij je is? 

 

2) Gods glorie zichtbaar door Jezus doordat Hij naar deze wereld kwam: Hij is de Opstanding en 

het Leven. (vs 23-26) 

Jezus zegt: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij geloofd zal leven, ook wanneer hij 

sterft” 

Dit is een behoorlijk uitspraak. Jezus claimt dat Hij de macht heeft over leven & dood. Johannes 

de schrijver van dit evangelie vind het belangrijk dit te benadrukken. En is heel radicaal. Hij zegt: 

Geloof het! Het is heel radicaal. Johannes wil in zijn hele evangelie de lezer oproepen om in Jezus 

te geloven. Dat Hij als Zoon van God naar de wereld is gekomen. Je redding hangt af van deze 

ontmoeting met Jezus. Take it or leave it.  

Wie geloofd = gered en leeft voor eeuwig. Wie Jezus afwijst = is veroordeeld.  

 

Jezus daagt Martha uit een stap dieper te gaan. Geloof je dat? Je broer zal uit de dood opstaan. 

Martha antwoord, deze kennis had ze. Ja dat geloof dat bij de laatste dag hij zal op staan uit de 

dood. Maar dat is niet wat Jezus bedoelde. Niet alleen als hoop voor later, maar voor nu op dat 

moment. 

Jezus zegt: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij geloofd zal leven, ook wanneer hij 

sterft” 

En Martha antwoord: ‘Ja, Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat U de messias bent, de Zoon van God die naar de 

wereld zou komen.’ 

 

Voorbeeld: Lazarus, dochter Jaïrus (lucas 7:11-17) En ook in de huidige tijd zijn er verhalen 

bekend van mensen die uit de dood zijn opgewekt in de naam van Jezus. Niet bekend in 

Nederland, maar wel in andere delen van de wereld. Dat is heel wat om te geloven. Zelfs als wat 

moeilijk kunnen grijpen is de strekking dat het niet alleen hoop voor later is, maar ook vandaag 

de dag. Denk aan genezingen, bijna dood ervaringen.  

 

Geloof je dat Jezus de opstanding en leven is voor jou vandaag? Eeuwig leven bij God, door wat 

Jezus voor ons deed? Ook als je al langer christen bent dan is het een keuze die je elke dag maakt 

en een plek geeft in jou vandaag. Ongeacht de omstandigheden.  

Of nieuw dan is het iets om over na te denken. Op welke manier kan Jezus voor jou relevant zijn 

vandaag de dag?  

 

3) Onze belijdenis is krachtig en bemoediging. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen 

(vs 27) 

Achtergrond:  

Martha belijd haar geloof. Het is een voorbeeld voor ons. Het uitspreken hiervan verstrekt 

onszelf, maar ook anderen om ons heen.  

 

 



Voorbeeld:  

Deze uitspraak in vs 27 heeft enorme impact ook later voor de vroege kerk. In 325 n.chr. kwamen 

318 kerkvaders bij elkaar in het concilie van Nicea. Waarop ze op deze uitspraak een uitgebreide 

geloofsbelijdenis schreven. Het had als doel om lokale geloofsgemeenschappen richting te geven 

waarop ze geloof konden bouwen en laten groeien.   

Dit is voor veel kerken vandaag nog steeds van belang. We bouwen op de vele geloofsgetuigen 

die ons zijn voorgegaan. (hebr 11) 

 

 

Actueel: verhalen vertellen en delen hebben kracht. Het bemoedigd, geeft hoop en geloof. Door 

ons uit te spreken en uit te leven niet alleen in onze eigen beschermde omgeving, maar ook 

daarbuiten.  

Om terug te komen op de uitspraak van David Boogard. Hebben wij als kerk ook niet bijgedragen 

aan Jezus minder relevant te maken?  

Uit dat ene onderzoek van de EO blijkt dat Jezus nog steeds de meest populaire religeus figuur is. 

Jezus heeft naast Boedha (12%) en Mohammed (4%) 22% gekregen. Op welke manier inspireert 

Hij dan? Het zit hem in de waarden. Hij is een voorbeeld in eerlijkheid (47%), rechtvaardigheid 

(43%), opkomen voor de zwakkeren (42%), naastenliefde (38%) en vergeving (33%). 

Wat de theoloog Tom Mikkers hebben een taak in Nederland. Jezus verliest relevantie in NL. Maar 

Jezus verdiend beter en Nederland verdiend ook beter. Jezus is nog steeds waardevol en van 

betekenis.  

Geloof je dat jij een door jouw verhaal met Jezus te delen, je de ander hoop geeft, bemoediging en 

versterkt? 

 

Dus bij deze een oproep en een call to action.  

- Ga eens met iemand het gesprek aan over wat geloof betekend voor de ander. Hoe ziet hij/zij 

de zin van het leven? Deel wat jij geloofd en waarom. Niet om te overtuigen om gewoon om te 

delen.  

- Of wat dacht je als gemeente een alpha-cursus te doen? Vraag iemand of hij mee wil doen. Een 

avond over het leven en geloof en daarover praten in kleine groepjes. Dat is heel makkelijk te 

doen en op te zetten.  

 

Conclusie: 

Geloof je dat? Is ook de vraag die Jezus stelde aan Martha. Het is een vraag die haar uitdaagde 

om haar geloof een stap dieper te zetten. Deze vraag stelt Jezus ook aan ons vandaag. Het daagt 

ons uit om na te denken over ons geloof en vertrouwen in Jezus. Hoe inspireert Jezus en zijn 

verhaal ook vandaag de dag nog? Op welke manier is Hij vandaag van betekenis voor jou?  

 

1) Als het moeilijk wordt 

Geloof je dat Jezus in je moeilijke momenten en lastige vragen bij je is? 

2) Gods glorie zichtbaar door Jezus dat Hij op deze wereld kwam 

Geloof je dat Jezus de opstanding en leven is voor jou vandaag? Hij de hoop is voor nu en altijd, ook na 

de dood? 

3) Onze belijdenis is krachtig en bemoediging. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen. 



Geloof je dat jij een door jouw verhaal met Jezus te delen, je de ander hoop geeft, bemoediging en 

versterkt? 

 

Er ligt een taak voor jou, voor mij. Wees moedig om te blijven geloven en je geloof te blijven 

belijden, zelfs in moeilijke tijden. Vraag om de kracht en de aanwezigheid van Jezus in je leven. 

Ook voor je gemeente.  

Laten we Jezus weer relevant maken ook vandaag. Zodat niet alleen wijzelf, maar ook anderen 

kunnen zeggen net als Martha vol hoop uitsprak: 

“Ja, ik geloof !” 

 
 
 
 
 
 
  


